
 
PERSBERICHT – Den Haag, 12 september 2024 

Lancering nieuwe website Onsland.nl op 4 oktober 

2024 

Een initiatief van het Indisch Herinneringscentrum, KB Nationale Bibliotheek en WO2Net 

Op 4 oktober wordt Onsland.nl gelanceerd; een website met meer dan 250.000 bronnen over de 

gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. De focus ligt op de Tweede Wereldoorlog 

en dekolonisatie. Deze online omgeving bevat onder andere onderwijsmateriaal, getuigenissen 

en de mogelijkheid om te zoeken naar de eigen familiegeschiedenis. De website heeft als doel 

kennis over het gedeelde verleden te vergroten en levend te houden en bewustwording te 

creëren over de doorwerking in het heden. 

Ons land: Nederland | Nederlands – Indië | Indonesië wordt officieel gelanceerd door staatssecretaris 

Vincent Karremans. Volgens Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum, 

voorziet Onsland.nl in een informatiebehoefte waar nu nog niet aan wordt voldaan:  

“De gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië is lange tijd onderbelicht gebleven. Er zijn 

bijna 2 miljoen Nederlanders met Indonesische roots of een historische band met het land, die om 

persoonlijke redenen graag dieper in deze geschiedenis zouden duiken. Maar ook voor algemeen 

geïnteresseerden en het onderwijs is het goed dat Onsland.nl er is. Met deze enorme hoeveelheid 

bronnen en het lesmateriaal, samengebracht op 1 website, brengen we de gedeelde kennis van 

Nederland en Indonesië echt een stap verder.”  

Diverse perspectieven 

De website laat een multi-perspectief beeld zien door verhalen te delen van verschillende ervarings- 

en herinneringsgemeenschappen zoals de Indische, de Molukse en de Papua-gemeenschap. Doordat 

de informatie in verschillende thema’s en verhalen is opgedeeld wordt de complexe geschiedenis 

begrijpelijk en toegankelijk voor de lezer. 

Uitgebreid & gebruiksvriendelijk 
Voor Onsland.nl zijn tot nu toe 70 collecties gedigitaliseerd van zowel particulieren als instellingen 

zoals het Nationaal Archief, het NIOD en het Rijksmuseum. Het resultaat is een toegankelijke en 

gebruiksvriendelijke website waar de bezoeker kan zoeken naar informatie via interactieve tijdlijnen, 

kaarten, historische (foto)documenten en oral history (verzamelde levensverhalen en interviews). Ook 

kun je zoeken naar historische personen of naar de eigen familiegeschiedenis. 

Ook voor het onderwijs 
Onsland.nl bevat ook toegankelijk lesmateriaal over verschillende thema’s als slavernij, migratie en de 

Tweede Wereldoorlog, gemaakt door diverse partijen. Zo is het aanbod inzichtelijk én makkelijk 

doorzoekbaar voor docenten, studenten, leerlingen en andere geïnteresseerden.  

Onsland.nl zal de komende jaren steeds verder uitbreiden met meer nieuw-gedigitaliseerde 

erfgoedcollecties, verhalen en onderwijsmaterialen. 

Lancering op 4 oktober in Leiden 

Naast de officiële lancering door staatssecretaris Karremans is er op 4 oktober in cultureel centrum 

Scheltema Leiden een divers programma om dit feestelijke moment te vieren.  

Onsland.nl is ontwikkeld door het Programma Indisch Erfgoed Digitaal, een samenwerking tussen 

WO2Net, de KB Nationale Bibliotheek en het Indisch Herinneringscentrum. Het programma wordt 

gefinancierd foor het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Noot voor redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Emy Leidelmeijer via 

onsland@indischherinneringscentrum.nl 31 (0) 70 200 25 00 

Voor afbeeldingen en logo’s verwijzen we u graag naar de Perskit Onsland.nl. 

Deze afbeeldingen zijn rechtenvrij en mogen zonder creditvermelding gebruikt worden. 

Pers is van harte welkom op de lancering. Graag ontvangen wij uw aanmelding via deze RSVP. 

mailto:onsland@indischherinneringscentrum.nl
https://www.indischherinneringscentrum.nl/perskit-onslandnl
https://docs.google.com/forms/d/1_5Tjhuk4z4wLSdVDafpO0JOHhG0z1fllJ95CZOFJDvs/edit


 
 

 

Over het Indisch Herinneringscentrum:  

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de dekolonisatie van Nederlands-

Indië/Indonesië ontdek je bij het Indisch Herinneringscentrum (IHC). Onze missie is om deze geschiedenis 

begrijpelijk te maken en bewustwording te creëren over de betekenis ervan voor vandaag en morgen. Door 

middel van ons kenniscentrum, tentoonstellingen, educatieve workshops en publieksprogrammering geven we 

inzicht in de diverse perspectieven van de postkoloniale gemeenschappen en de mogelijkheid de eigen roots en 

identiteit te onderzoeken. Maar bovenal nodigen we iedereen uit elkaar te ontmoeten en over deze onderwerpen 

in gesprek te gaan en blijven. 

 


